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Welkomstwoord  

 

Beste lezers,  

Hier bij stellen we jullie met trots ons nieuwskrantje voor van september & 

oktober  

 

Veel leesplezier!  
 

 Wij stellen voor 
We mochten twee nieuwe begeleidsters verwelkomen, namelijk Ilka & Sarah 

 

Naam 
Ilka Vermeiren 

Hoe oud ben je? 
30 jaar 

Hobby? 
Winkelen & op stap gaan 

Heb je kinderen? 
Nee 

Lievelingskleur? 
Blauw 

Favoriete tv programma’s? 
Thuis & komen eten 

Ga je graag op reis? 
Ja, maar heb hier geen tijd voor 

 

Hoe ben je in vriendenhuis terecht gekomen? 

Via het internet 

 
 

 

 

 

 

 



Naam 
Sarah Lampen   

        

Hoe oud ben je? 

33 jaar  

Hobby’s? 
Vrijwilligerswerk, breien, koken, amuseren, 

museums bezoeken, tekenen, saxofoon en 

trompet spelen, haken & spelen met de 

kinderen 

Heb je kinderen? 
Ja, Twee 

 

Je favorieten boek? 
Kafka op het strand  

Lievelingskleur? 
 Dat heb ik eigenlijk niet, ik hou van verschillende kleuren 

Favoriete tv programma’s 
Geen 

Ga je graag op reis 
Ja 

Hoe ben je in vriendenhuis terecht gekomen? 
Via het internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het leven in het vriendenhuis 

 

September 

Het vriendenhuis mocht zijn eerste kaarsje uitblazen 

Op 3 september 2012 opende de deuren van het Vriendenhuis 

11 jongvolwassenen met een mentale beperking namen toen  hun intrek in een 

prachtig huis in het domein dieghemhof 

Het was een jaar vol activiteiten en nieuwe ervaringen 

 

  

 

In deze maand begon voor enkele jongeren onder ons het nieuwe schooljaar, ook 

maakte enkele jongeren hun eerste voetstappen in het dagcentrum het sterrenhuis in 

Brasschaat. 

 

Op woensdag hebben de jongeren die naar de vluchtheuvel en het sterrenhuis gaan 

een dagje vrij. Berten, Jan, Sam, Hans en Niels zorgen dan voor een heerlijke 

maaltijd. Bart zorgt er dan weer voor dat de tuin er weer kraak net bij ligt, zo ziet hij 

onder meer dat al het onkruid en bladeren verdwenen zijn en dat al kiezelsteentjes 

weer op hun plaats liggen. 

 

De ouders van Sam kwamen langs om van de jongeren, ouders en begeleiders foto's 

te nemen, zo kan ons pictogrammen bord verder aangevuld worden en kon de site 

vernieuwd worden. Zeker de moeite om eens te gaan kijken www.thinkoutfthebox.Be 

  

   

http://www.thinkoutfthebox.be/


Oktober 

 

De werkgroep rond het organiseren van de kerstmarkt kwam bij elkaar, hier zagen we 

al enkele pareltjes van werkjes verschijnen! 

 

Vrijwilligster Christel kwam kaarsen maken voor de kerstmarkt, dit deed ze samen 

met enkele jongeren, er zijn al enkele pareltjes gemaakt! 

 

Deze maand hadden er enkele jongeren herfstvakantie, zo hadden we onder anderen 

tijd om goed te werken in de tuin, te knutselen, koken, schilderen met Mama 

Nathalie, zwemmen in het zwembad van Brasschaat, shoppen, ...  

 

Verjaardagen vieren  

 

Onze nieuwe begeleidster Ilka mocht op 1 september 30 kaarsjes uitblazen, Ze 

trakteerde meteen op haar eerste werkdag met lekkere cake! 

Op 13 september mocht Tineke 27 kaarsjes uitblazen. Dit werd dan ook ten volle 

gevierd. We namen uitgebreid de tijd om te aperitieven en aten tomaten crevette met 

frietjes. 

 

Vincent mocht op 9 oktober 19 kaarsjes uitblazen 

De mama van Vincent kwam langs met kinderchampange en chipjes. 

 

Berten mocht op 15 oktober 22 kaarsjes uitblazen we namen uitgebreid de tijd om te 

aperitieven en we aten smoskes  

 

Sam mocht op 31 oktober eveens 22 kaarsjes uitblazen we aten lekkere hamburgers 

met kroketjes. 

 

 

 

 

Nogmaals van harte gefeliciteerd dames en heren!  

 

 

 

 

 



Zoekertjes  

Alvast bedankt voor de vele spulletjes die wij van jullie hebben gekregen.  

Echter zoeken we nog enkele zaken 

Een koffiezetapparaat 

Boxen en/of een hoofdtelefoon voor aan de computer 

Dikke wol 

Badminton raketten en pluimpjes 

Een gps om de juiste weg te kunnen vinden naar onze toekomstige leuke tripjes 

Mixer 

Voor onze avondwandelingen zijn we opzoek naar fluo-vestjes 

 

 

 

Wij nodigen jullie uit! 
 

KERSTMARKT 

 

Vriendenhuis 

Vrijdag13 december 

2013. 

 

Iedereen welkom 

vanaf 17u. 

 

 

 

 

 

Alfons Van den Sandelaan 2A 

Schilde 

 

 

 

 



Woordzoeker 

F O N E G I L I E H R E L L A C  

U R R A G N I D I E L E G E B Y  

O T G S E F H T S L D P D V P N  

S H E M I Y T N E I I E T E G I  

A D S D A T N O A L Q S M N O R  

J X D E T S H S A A X N E S E G  

O N S W B H O Y K X R S G U B M  

S O H R E S Y L R Y T O P N Z N  

T A O P I G I R X A M P T I E N  

T E G T E A S J R Y V O D V E R  

S S F E O K K Q A A E M R E R D  

G G D D R M U I S S H P W R H O  

N D N E S D N N N P I O T S N O  

X F M T F P P T O Z L E L I E E  

I R S S T S P C L L D N N T H I  

P J P T A A F B A O E E E E O C  

D P T S F R E H S R R O Z I M A  

X F I H D A R Y B E M J L T G G  

S H Y L I H W N A E I H I N T R  

I H H R N X X S S A S H X D P O  

R V T O U D K T P P O O I E Z U  

V A T M S E N I K R S K U A P C  
Zoek volgende woorden 

Ilka 
Sarah 

Halloween 
 herfst 

 pompoen 
begeleiding 

 levensuniversiteit 
 Hilde 
 Romy 
 Harry 

 Allerheiligen 

 
Vele groeten vanuit het vriendenhuis, 

 

Sam, Jan, Annelies, Sarah, Lali, Hilde, Tineke, Berten,  Romy, Vincent, Bart, 

Ilka,Thomas,Harry, Niels, Hans & Jeremy  


